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L e d e n a d m i n i s t r a t i e  
 
Voor aanmelding voor en opzegging van het lidmaatschap alsmede voor het doorgeven van een adres-
wijziging gelieve u contact op te nemen met de ledenadministratie: 
Mw. N. Verschoor 
e-mail: info@historischbarendrecht.nl 
De contributie bedraagt € 17,50 per jaar. Een extra bijdrage is altijd welkom. 
 
 
 
 

O p  d e  v o o r p l a a t  
 
Plaquette 3e Grens Bataljon, zie artikel op pagina 8 (foto: ewobli) 
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V a n  d e  r e d a c t i e  
 
Voor u ligt, wat later dan u gewend bent, het tweede Contactblad van 2018. 
Ook in deze uitgave van ons Contactblad 154 vindt u weer een aantal interessante artikelen met verschillende 
onderwerpen die het verleden van onze gemeente belichten. In het verenigingsnieuws naast een droevig 
bericht een aantal berichten over activiteiten in de afgelopen maanden. 
Een bijdrage van Kees Brinkman met het gedicht “Buitendijk” en een deel twee als vervolg op “de dood 
van een drijver in de griend” , een vervolg op een artikel over de eerste predikanten van Barendrecht door 
Simon Hoek. Verder een redactiestuk van Astrid Potuit over de Dick Mooyaart en een leuk artikel over de 
herdenkingsplaquette aan de Oude Maas.  
Ook is er weer een artikel over een Barendrechts familiebedrijf, Verkeersschool Piet Dubbeldam. Alweer 
een bedrijf met een rijke familiehistorie. 
Het nieuwe zoekplaatje is deze keer een raadplaatje. 
 
Wij wensen u veel leesplezier. 
 
 

V e r e n i g i n g s n i e u w s  
 
Piet Groenenboom overleden 
 
Op 30 juni overleed ons lid Pieter Groenenboom, 87 jaar oud. 
Groenenboom is geboren op de vroegere boerderij Middeldijk 115 in een gezin dat uitgroeide tot twaalf 
personen. Vader, moeder en de opgroeiende kinderen runden er een gemengd bedrijf, annex melkzaak. Piet 
werd dan ook melkboer. 
Na zijn pensionering was hij heel actief voor de Historische Vereniging. Door de vele uitbreidingsplannen 
en het veranderen van de agrarische Zuidpolder in natuurgebied, dreigde de landbouw uit Barendrecht te 
verdwijnen. Dat deed hem zeer veel pijn. Hij zag het als zijn taak de bestaande kennis over het plaatselijke 
boerenbestaan, de boerderijen en de boerenfamilies door te geven. Dat gebeurde vooral in een lange reeks 
artikelen in het Contactblad van de vereniging. Maar voor ‘nieuwkomers’ vertelde hij ook jarenlang 
enthousiast zijn verhaal over de geschiedenis van zijn dorp. Daarnaast was hij betrokken bij het boerderij-
onderzoek van de HVB en werd hij een goed lid van de Monumentencommissie. Wie van iets houdt, wil 
dat behouden. Daar heeft hij zich een flink deel van zijn leven volledig voor ingezet. Zijn afnemende 
gezondheid betekende ook een geleidelijk afnemende activiteit. In de afdeling Archieven Oud Barendrecht 
en Genealogie wordt zijn nagelaten werk zorgvuldig beheerd en verder toegankelijk gemaakt. 
 
Corrie Ratsma 
 
 

Foto’s 
 
Van de heer Theo Vogelaar uit 
Barendrecht ontvingen we neven-
staande bijzondere foto uit 1948 
over een tramongeval in Baren-
drecht, die we een plaats in ons 
archief hebben gegeven.  
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Van de heer Bas Nijsen uit Barendrecht ontvingen we een vraag over de foto aan de wand van Het 
Kruispunt. Deze foto is genomen vanuit de toren van de Ned. Hervormde Kerk. Vanuit de watertoren, 
deze is van 1912, zou namelijk de kerktoren te zien zijn geweest. Het is een opname in de richting van 
Barendrecht-Oost. 
 

 
 
De wijk de Driehoek is er nog niet, deze is van begin jaren ‘50 van de vorige eeuw, na de bouw van de 
Zeeheldenbuurt. De molen aan de Dorpsstraat is al wel zijn wieken kwijt, die zijn rond 1934 verdwenen. 
De opname in Het Kruispunt is dus uit het midden van de jaren ‘30 (1935-1937) van de vorige eeuw. 
 
  

Activiteiten 
 
Op maandagmiddag 9 april hebben we voor het Rode Kruis, afdeling Barendrecht een HVB voorstelling 
verzorgd in de zaal achter de Bethelkerk in Barendrecht en op dinsdagavond 24 april waren we aanwezig bij 
het huurdersfeest van Patrimonium. Beide bijeenkomsten waren een succes en er werden, mede aan de hand 
van de getoonde beeldpresentaties, herinneringen en gebeurtenissen uit het verleden opgehaald. Het 
jaarlijkse huurdersfeest vond deze keer plaats  in Calvijn Groene Hart en had dit jaar als thema Mix & Match. 
Er waren maar liefst 100 gasten die deze avond uitgedaagd werden met een fotoquiz waaraan wij onze 
medewerking hebben mogen verlenen. De Historische Vereniging als “het geheugen van Barendrecht” was 
hier op zijn plaats.  
 
De taxatiemiddag op dinsdag 22 mei was een succes. Een 
groot aantal bezoekers bezocht de HVB, waarbij de diverse 
objecten ter taxatie werden aangeboden.Verderop in dit blad 
een artikel en een impressie van deze middag. 
 
Op zaterdag 2 juni 2018 was het weer de Barendrechtse 
Veteranendag op het gemeentehuisplein. Van 11 tot 5 was 
de Historische Vereniging aanwezig op het gemeentehuis-
plein, waar diverse activiteiten waren georganiseerd. Ludwig 
Louwerse en Kees Vermeer hadden hun kraam gevuld met 
allerlei militaire objecten en een aantal antieke uniformen.De 
kinderen konden na het uitkiezen van een helm of pet met 
militaire groet op de foto. De vrijwilligers van de HVB 
gingen met verschillende veteranen in gesprek over het 
uitgestalde militaire materiaal, uniformen en objecten. 
Veteranendag in Barendrecht was, mede door de inzet van 
onze vrijwilligers, ook deze keer voor de HVB weer een 
succes. Op nevenstaande foto een impressie van deze dag. 
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Privacy 
 
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Ook de HVB 
dient hieraan te voldoen. In dat kader is op onze website een onderstaande privacyverklaring opgenomen. 
 
De Historische Vereniging Barendrecht (HVB) hecht grote waarde aan de bescherming van de persoons-
gegevens van haar leden en die van ander relaties. Persoonlijke gegevens worden door de HVB dan ook met 
de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De HVB houdt zich in alle gevallen aan de 
eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. 
In deze privacyverklaring staat beschreven welke principes de HVB hanteert bij de registratie, verwerking 
en opslag van persoonsgegevens en gegevensbestanden. Ook gerelateerde onderwerpen, zoals het raad-
plegen, muteren, uitwisselen en verstrekken van gegevens staan in dit beleid beschreven. 
Het privacybeleid omvat alle on- en offlinesystemen van de HVB waarin personen voorkomen. 
Het bestuur van de HVB is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het privacy-
beleid. De HVB is gebonden aan de Uitvoeringswet Algemene Verordening. 
De HVB gaat op een veilige manier met de persoonsgegevens om en respecteert de privacy van de 
betrokkenen. De HVB houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten: rechtmatigheid, behoorlijkheid 
en transparantie Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en 
zorgvuldige wijze verwerkt. 
De HVB zorgt ervoor dat op alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen 
persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig 
is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen. 
De HVB gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Ze worden alleen 
verwerkt door personen (gebruikers) met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze 
gegevens zijn verzameld. 
De HVB deelt geen persoonsgegevens met derden, behalve in geval van wettelijke verplichtingen. 
De HVB zal steeds de afweging maken of de registratie van een persoonsgegeven de belangen van de 
betrokkene niet onevenredig schaadt in verhouding tot het doel dat met de registratie wordt beoogd. 
 
 
 

 

D e  d o o d  v a n  e e n  d r i j v e r  i n  d e  g r i e n d  
22 juli 1911 

 
Kees Brinkman 
 
IN HET VORIGE CONTACTBLAD IS DEEL 1 VAN DIT ARTIKEL GEPUBLICEERD. NU DE BESCHIKKING VAN 

DE RECHTBANK TE DORDRECHT VAN 7 DECEMBER 1912. 
 
Beschikking van de raadkamer Dordrecht van 7 december 1912, gepubliceerd in de  Dordrechtsche Courant 
van 21 december 1912.  
 
De arrondissementsrechtbank te Dordrecht; 
 
gezien het request van Aart Kooiman, bode te Heerjansdam, verzoekende om ter zake in dat request 
omschreven de officier van justitie te gelasten een strafvervolging in te stellen tegen de heren Snoep en 
dr. Dagevos;  
overwegende dat het door de heer officier van justitie in zijn aan de rechtbank gericht verslag luidt als volgt: 
 
Nadat mij einde juli 1911 bericht was geworden van het overlijden van Aart Kooiman Jr. heb ik naar 
aanleiding van een gerucht dat deze jongen door een schot hagel verwond zou zijn geworden  de heer 
burgemeester verzocht ten spoedigste een onderzoek in te stellen; 
de uitslag van dit onderzoek was mijns inziens zo pertinent, dat er voor mij geen termen waren verder op 
losse geruchten in te gaan. Eerst op 29 juli 1912 kwam de vader bij mij op het parket klachte doende en 
vervolging verzoekende; 
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daar hij namen van getuigen opgaf, die ons zouden kunnen inlichten, zijn de heer rechter – commissaris en 
ondergetekende nog diezelfde dag op onderzoek gegaan, waarvan de uitslag te vinden is in de van de toen 
gehouden verhoren opgemaakte processen – verbaal; 
ook nu bleek naar mijne mening niet wat mij aanleiding kon geven tot verdere strafrechtelijke vervolging en 
heb ik geen verdere maatregelen nodig geoordeeld; 
 
Overwegende dat de na te noemen getuigen aan de rechter – commissaris belast met instructie van straf-
zaken hebben afgelegd de verklaringen die achter hunne namen staan vermeld: 
Aart Kooiman in zijn verhoor op 29 juli 1911. Nadat het lijk van mijn zoon Aart op 22 juli 1911 door 
mevrouw Kronauer was afgelegd in mijne woning, heb ik gezien, dat mijn zoon verschillende plekjes en 
schrammetjes op zijn voorhoofd en boven op het hoofd had, die boven op het hoofd bloedden nog.                               
Er is mij na de dood van mijn zoon door niemand geld geboden. Niettegenstaande ik getuige Kronauer in 
mijn tegenwoordigheid hoor verklaren dat zij niets aan het lijk van mijn zoon heeft waargenomen, blijf ik 
bij mjine verklaring volharden. 
 
Bij zijn verhoor op 18 october 1912: In de vorige maand heb ik in een courant gelezen, dat er geen genoeg 
bewijs was, dat mijn zoon Aart was doodgeschoten en dat de zaak wel geen voortgang zou hebben. 
Omstreeks dien tijd kwam ik in de winkel van de heer N.N. te Dordrecht , waar ik de heer J. van Elk aantrof, 
die tot mij zeide: ”Hoe zit dat met je zoon Aart, wat is dat een verschrikkelijk geval. Wat zou daar nu van 
komen”. Ik heb de heer Van Elk toen gezegd, dat ik zulks niet wist en dat de justitie in juli 1912 te 
Heerjansdam was geweest en daar enige getuigen had gehoord.  
Toen ik na enige tijd de heer Van Elk weer ontmoette heb ik hem gezegd dat ik er nog niets van gehoord 
had, dat de zaak voor de rechtbank zou komen , waarop de heer Van Elk zeide: kom maar eens bij mij, dan 
zal ik het voor je doen. Ik zal een briefje aan de heren van de rechtbank schrijven of deze er een beetje 
voortgang mee zouden maken. Ik ben daarop bij de heer Van Elk gekomen, die een schriftelijk stuk heeft 
opgesteld aan de rechtbank te Dordrecht,  welk stuk ik heb ondertekend. Enige dagen daarna kwam ik voor 
een andere zaak bij de heer Van Elk. Hij deed mij toen de vraag: Geloof je dat je zoon doodgeschoten is? 
Ik antwoordde bevestigend. 
Vervolgens vroeg de heer Elk mij: Zou je schrikken als je de zekerheid had dat hij doodgeschoten was? Ik 
antwoordde neen. De heer Van Elk zei daarop: nu dan zal ik je die zekerheid geven: hij is doodgeschoten.                                              
Ik heb aangifte van de zaak gedaan omdat ik er van overtuigd was werkelijk wondjes en gaatjes in het hoofd 
van mijn zoon gezien te hebben en omdat er zo in Heerjansdam over die zaak gesproken is. 
  
In zijn verhoor op 9 november 1912: 
Ik herken de kleren die u mij vertoont als de kleren van mijn zoon Aart. Ik weet zeker dat hij de door u mij 
vertoonde broek en vest bij zijn overlijden droeg;     ik weet echter niet of hij de mij vertoonde jas droeg.                                                    
J. van Elk. Het is waar ik destijds met Aart Kooiman sprekende hem heb gezegd, dat ik hem zekerheid kon 
geven, dat zijn zoon was doodgeschoten. Bewijzen had ik daarvoor niet, maar ik voor mij was ervan 
overtuigd dat zulks geschied was. 
Overwegende, dat een op 22 juli 1911door Jan van ’t Hof, gemeente- en onbezoldigd rijksveldwachter te 
Barendrecht opgemaakt proces – verbaal inhoudt, dat de verbalisant op 22 juli 1911 op surveillance was in 
het jachtveld  ” De platte zes” onder de gemeente Barendrecht; 
dat daar aan het jagen waren dr. Dagevos en heer Snoep; 
dat de verbalisant zich vanaf het jachtveld naar de openbare weg begevende, in de nabijheid van de heer 
Snoep, in een der greppels van het jachtveld een der drijvers, door hem verbalisant bekende Aart Kooiman, 
voorover vond liggen; dat hij toen zag dat zijn mond, neus vol slik zaten en zijn ogen half gebroken waren, 
dat hij, verbalisant, onmiddellijk de heer Snoep riep, die op een der hoeken van het jachtveld achter het riet 
stond, deze spoedig ter plaatse was, en zij samen Kooiman uit de greppel hebben gehaald en de eerste hulp 
voor ongelukken toegepast; dat in die tussentijd dr. Dagevos was verschenen , die de dood van Kooiman 
constateerde; 
 
Overwegende dat de verbalisant bij zijn verhoor voor den rechter – commissaris ter instructie van strafzaken 
heeft verklaard: Willem van Loon is tegelijk met dr. Dagevos gekomen. De heer Snoep heeft een bootje 
aangeroepen waarin het lijk van Kooiman voorover is gelegd en op deze wijze naar Heerjansdam is vervoerd.                                                                                                                
Daarbij was wel de zoon van schipper De Jong, maar deze zelf niet. Ik herinner me niet dat ik schipper De 
Jong die morgen heb gezien. Ik heb, toen ik Aart Kooiman heb opgetild, niet gezien dat hij wondjes aan het 
voorhoofd had en evenmin dat hij aan het voorhoofd bloedde. Een paar dagen later heb ik het lijk nog 
gezien, toen het reeds afgelegd was; daarbij waren ook Pleun en Cornelis Leenheer. Ik heb toen evenmin 
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iets van wondjes gezien. Het lijk is afgelegd door mevrouw Kronauer de vrouw van de gemeentesecretaris 
te Heerjansdam. Zij is vroeger ziekenverpleegster geweest. 
De heer Sperna Weiland, bakker onder Barendrecht, heeft ook het lijk helpen afleggen. Ik heb voordat ik 
Kooiman vond, wel horen schieten. Wie dit echter deed en of het schieten zeer kort voor dien tijd plaats 
vond, weet ik niet. Van de plaats waar de heer Snoep stond, bij de ingang van de haven, kon men een 
persoon, die stond ter plaatse, waar Kooiman lag, niet zien. Het riet is daar zeer dicht en hoog. Ik betwijfel 
zeer of men, er doorheen schietende van de plaats waar Snoep stond, iemand op de plaats waar Kooiman 
lag kon treffen vanwege de dichtheid van het riet. Gelijk ik u reeds zeide weet ik niet hoever die plaatsen 
van elkaar verwijderd waren, misschien wel 30 of 40 meter. 
 
Overwegende dat verder is verklaard voor den rechter commissaris door Cornelis Vogelenzang de Jong. In 
den morgen van 22 juli 1911 voer ik op de Oude Maas toen ik op het jachtveld langs de Oude Maas een 
schot hoorde vallen. Enige ogenblikken - later zegt getuige 7 a 8 minuten, na het vallen van dat schot zag ik 
een heer komen uit de richting waaruit dat schot gevallen was, die de handen opstak en riep: ”Willem, kom 
eens hier, Willem waar is de dokter. Er is een persoon in de modder gevallen en gestikt”. 
De heer die dat riep, heb ik later Snoep horen noemen. Dr. Dagevos en Willem van Loon kwamen toen 
aanlopen. 
Op hun verzoek heb ik hen geroeid in een slootje dat op de Oude Maas uitkomt. Ik zag toen een persoon 
achterover op de gors bij de sloot liggen. Van ´t Hof stond bij dien persoon. Op verzoek van dr. Dagevos 
heb ik het lijk van dien persoon, die ik later Aart Kooiman heb horen noemen, in de boot eerst achterover 
doch later voorover gelegd. 
Ik deed dat niet op verzoek van dr. Dagevos. Daar heb ik het lijk wat afgewassen en het slik uit de mond 
gehaald. Bij die gelegenheid heb ik nog niet gezien, dat Kooiman verwondingen aan het hoofd had. Eerst 
toen ik hem uit de boot tilde zag ik dat hij enige kleine verwondingen boven op de neus en aan het voorhoofd 
had. Het kunnen gaatjes geweest zijn maar ook schrammen. Er kwam een weinig bloed uit, doch zeer weinig 
hoogstens een speldenknop. Kooiman is toen op een ladder gelegd en naar huis gebracht. Ik heb het lijk 
niet teruggezien. Toen wij met het bootje langs het schip van mijn vader voeren vroeg deze wat er te doen 
was. Ik heb hem toen het lijk gewezen. Er is mij geen geld geboden opdat ik zwijgen zou. 
 
Hendrik Vogelenzang de Jong. Terwijl op 22 juli de boot waarin het lijk van Aart Kooiman lag, langs mijn 
schip voer heb ik dat lijk zien liggen. Mij is in ´t geheel geen geld geboden om mijn stilzwijgen te kopen. Ik 
heb ook niet verteld dat zulks geschied is. 
 
Willem van Loon. Op 22 juli 1911 ben ik als drijver mee geweest met de heren Snoep en dr. Dagevos die 
een eendenjacht hielden. Aart Kooiman deed daarbij ook dienst als drijver. Ik stond met dr. Dagevos ergens 
geposteerd. Ik heb toen wel horen schieten. Enige tijd daarna, hoelang weet ik niet, hoorde ik de heer Snoep 
roepen dat er een ongeluk gebeurd was. Ik ben toen met een bootje van Vogelenzang de Jong door een 
sloot naar een greppel gevaren, waar Aart Kooiman te midden van het riet lag, terwijl van ´t Hof erbij stond. 
Het bleek ons toen dat Aart Kooiman reeds dood was. Ik heb toen dat lijk goed bezien. Kooiman had slik 
in het gezicht, er waren echter geen wondjes in het voorhoofd of  boven op het hoofd; waren deze er 
geweest, zo had ik ze moeten zien. Het lijk is toen in de boot geladen en ik heb het later niet weer gezien. 
Er is geen sprake van dat mij enig geld geboden is opdat ik het stilzwijgen omtrent deze zaak zou bewaren. 
 
Petrus Sperma Weiland bakker te Barendrecht. Op 22 juli 1911 ben ik erbij tegenwoordig geweest, dat 
mevrouw Kronauer het lijk van Aart Kooiman aflegde. Ik stond er vlakbij. Ik heb toen niet gezien, dat er 
wondjes of schrammen aan het voorhoofd of boven op het hoofd van het lijk waren.M.G.Braams, 
huisvrouw C.G.J.Kronauer. In den morgen van 22 juli 1911 heb ik het lijk van Aart Kooiman in de woning 
van diens vader afgelegd. 
Ik heb het lijk van onderen tot boven gewassen doch heb niet gezien, dat er ergens wond of schram aanwezig 
was; ook niet op het voorhoofd of boven op het hoofd. Bij het afleggen was ook Aart Kooiman, de 
grootvader van de overledene; deze vroeg mij toen, omdat het praatje ging dat Kooiman aangeschoten was, 
of ik ook iets zag. Ik heb er toen nog in het bijzonder op gelet en niets gezien. 
 
Jan van der Meulen arts te Barendrecht. Op 22 juli 1911 te plm. 1 uur vond ik thuis een briefje van de 
secretaris te Barendrecht, met verzoek om de doodschouw te verrichten bij Aart Kooiman. Ik heb mij 
daarop te ongeveer 4 uur naar de woning van de vader van Kooiman begeven, waar ik het lijk vond dat 
reeds was afgelegd. Een mij onbekend vrouwspersoon dat daar bij tegenwoordig was, zeide mij dat Aart 
Kooiman een zonnesteek had gehad en gevallen was; ik heb toen het lijk opgenomen en alleen het gezicht 
en de handen gezien, de andere lichaamsdelen niet. Ik heb toen geen wondje of gaatjes of schrammen in het 
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gezicht van Aart Kooiman ontdekt. Ik heb er echter ook niet bijzonder op gelet. Omdat mij zulks door 
bedoelde vrouw was gezegd en omdat ik gene kenteken aan het lijk vond, welke op een andere doodsoorzaak 
wezen, heb ik op het briefje als vermoedelijke doodsoorzaak zonnesteek ingevuld en daaraan nog een 
vraagteken toegevoegd. Wanneer iemand aan een zonnesteek is overleden is dit niet aan het lijk waar te 
nemen. 
 
Cornelis Leenheer. In de avond van 22 juli 1911 heb ik bij lamplicht meegeholpen om het lijk van Aart 
Kooiman in de woning van diens vader te kisten.  Ik heb bij die gelegenheid niet gezien dat Aart Kooiman 
gaatjes of wondjes in zijn voorhoofd of boven in het hoofd had, ik heb er echter ook niet bijzonder op 
gelet, omdat ik toen nog niets van het gerucht gehoord had dat hij zou zijn doodgeschoten.                                                                                          
Aart Prooi. In de morgen van 22 juli 1911 te omstreeks 10 uur heb ik het lijk van Aart Kooiman, toen het 
nog niet was gewassen, in diens woning te Heerjansdam gezien. Ik heb toen nog geen wondjes in diens 
gezicht kunnen waarnemen. 
‘s Avonds te 10 uur, toen het lijk reeds afgelegd was, heb ik het nog weer gezien; ik heb toen gezien, dat het 
een schram boven aan de neus en 2 putjes in het voorhoofd boven de neus had; een en ander bloedde niet.                                  
Joris van Dijk. Het lijk van Aart Kooiman heb ik niet gezien. 
 
Stephanus de Jong. Het lijk van aart Kooiman heb ik niet gezien. 
 
Aart Jacob Overgaauw. In den morgen van 22 juli 1911 of daaromtrent heb ik met mijn broeder Jacob 
Overgaauw en Pieter Schop en Dirk van Dijk het lijk van Kooiman uit de boot op een ladder naar diens 
woning gebracht wij hebben het daar op de vloer gelegd. Ik heb het mede ontkleed en gewassen. Het bleek 
mij toen dat Kooiman enige schrammetjes of wondjes aan zijn voorhoofd had, er kwam bloed of tenminste 
nattigheid uit. 
Aan het lichaam van Kooiman heb ik niets bijzonders ontdekt en boven op het hoofd ook niet doch op het 
laatste heb ik niet speciaal gelet. 
 
Prooi en Overgaauw verklaren, na door de rechter-commissaris in kennis te zijn gesteld met de verklaring 
van de getuige Kronauer-Braams, dat zij bij hunne verklaringen volharden onder opmerking dat zij de putjes, 
schrammetjes en wondjes, welke zij gezien hebben, voor ontvellingen hebben gehouden, die door aanraking 
met het riet waren ontstaan. 
 
Pieter Schop. Ik heb het lijk van Aart Kooiman uit het bootje mede naar huis vervoerd. Ik heb wel gezien 
dat Kooiman een paar schrammetjes aan zijn wang had en een weinig aan zijn neus bloedde; wondjes aan 
het voorhoofd of gaatjes terzijde van het hoofd heb ik niet waargenomen. 
 
Jan van ‘t Hof. Op een dag in den zomer van 1911 heb ik met den burgemeester van Heerjansdam de 
bovenkleren onderzocht, welke een zuster van Aart Kooiman mij mededeelde, dat deze tijdens zijn 
overlijden had gedragen. Ik heb toen niet kunnen constateren, dat er zich in die kleren enig gat bevond het 
welk door hagel of kogels kon zijn veroorzaakt. Ik heb ook jas en vest ter hoogte van de hartstreek 
onderzocht doch daarin geen gaten gevonden. De burgemeester heeft toen die kleren in beslag genomen en 
verzegeld met het zegel der gemeente Heerjansdam. Ik herinner mij thans wel dat de mij door u onder stuk 
van overtuiging nr. 900 vertoonde jas, broek en vest door Kooiman tijdens zijn overlijden werden gedragen. 
 
Overwegende dat de rechter-commissaris bij het proces-verbaal van het verhoor van getuige van ’t Hof 
constateert dat hij, rechter-commissaris den 8 november 1912 heeft geopend een met het gemeentezegel 
van Heerjansdam verzegeld pakket onder S. v. O. 900 op 29 juli 1911 ter griffie der rechtbank te Dordrecht 
gedeponeerd en inhoudende blijkens opschrift een broek, jas en vest van Aart Kooiman geboren te 
Barendrecht 13 april 1889, dat hij de daarin aanwezige kleren heeft onderzocht en in het bijzonder heeft 
nagegaan of er zich in de jas en het vest ter hoogte van de hartstreek ook gaten bevonden,  welke door 
kogels of hagel konden zijn veroorzaakt; 
dat hij bevonden heeft, dat bedoelde kledingstukken daar ter plaatse geheel gaaf waren; 
 
Overwegende dat een door dr. Goemans en dr. Van IJzeren opgemaakt visum repertum (= schriftelijk 
verslag van lijkschouwing) inhoudt, dat zij op 25 oktober 1911 de schedel van het door den rechter-commis-
saris in hunne handen overgegeven lijk – het lijk van Aart Kooiman – hebben onderzocht; 
dat die schedel aan den buitenkant overal gaaf was terwijl nergens enig teken van letsel gevonden werd; 
dat het inwendige van de schedel geen enkele bijzonderheid vertoont, overal gaaf is en geen abnormale 
openingen of andere tekenen van letsel heeft; 
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dat voor zover zij hebben kunnen nagaan, zij geen hagel of kogels in de weke delen van het lijk gevonden 
hebben; 
 
Overwegende dat dr. H.A.M.M. Lammers na een radiografisch onderzoek verklaart, dat de schedelradio-
grammen het recht geven te concluderen dat geen hagelkorrels in of door het benige skelet van de schedel 
zijn gedrongen; 
dat de beide radiogrammen van de romp eveneens geen aanwijzing geven van het voorhanden zijn van 
loden hagelkorrels in dit gedeelte van het lichaam; 
 
Overwegende dat uit het bovenstaande volgt, dat uit niets gebleken is dat de dood van Aart Kooiman aan 
dr. Dagevos of de heer Snoep te wijten zou zijn en zelfs het tegendeel als vaststaande moet worden 
aangenomen, 
zodat er geen termen zijn de officier van justitie te bevelen tegen bedoelde heren althans tegen de heer 
Snoep een strafvervolging in te stellen, 
 
wijst het gedaan verzoek van de hand. 
 
Beveelt dat een afschrift van deze beschikking zal worden afgegeven aan de rekwestrant Aart Kooiman en 
aan dr. Dagevos. 
 
Gedaan te Dordrecht in Raadkamer den 7 december 1912 bij de heren Mrs. Meijer Wiersma, president, 
Heuvelink en Jhr. Van Vierssen Trip, rechters in tegenwoordigheid van mr. Moll, griffier. 
 
Get. Meijer Wiersma, Heuvelink, Trip, J.J.Moll. 
 
 

P l a q u e t t e  v a n  h e t  3 e  G r e n s  B a t a l j o n  
 

Marcel Zwijgers 
 
Ik kwam op marktplaats heel toevallig een kaart met een interessant onderwerp tegen van de Barendrechtse 
brug en dat wil ik uiteraard graag met jullie delen. Ik heb hem gekocht omdat ik hem nog nooit eerder gezien 
heb. Het is een bijzondere kaart waarin wordt opgeroepen om te doneren voor de plaquette van het 3e 
Grens Bataljon. Het is bekend dat er fel is gevochten bij de Barendrechtse brug en dat de plaquette ter 
nagedachtenis is van de gevallenen. In de meidagen in 1940 heeft zich bij de brug heel wat afgespeeld. 
   
Ik ben erg geïnteresseerd in alles wat met de Barendrechtse brug te maken heeft. Helaas heb ik hem zelf 
nooit in het echt gezien (ben geboren in 1973).De fascinatie is ontstaan doordat mijn vader mij zondags wel 
eens mee nam om onder andere te kijken bij de bouw van de Kiltunnel. We gingen dan ook vaak even kijken 
bij het bruggenhoofd van de Barendrechtse brug aan de Hoeksche Waard kant. Het laatste stukje weg naar 
het bruggenhoofd en het bruggenhoofd zelf heeft als kind een onuitwisbare indruk achter gelaten.  
De fascinatie is altijd gebleven en met de komst van internet gingen er veel gesloten deuren open. 
Ik heb inmiddels (ook dankzij de HVB) een enorme collectie van foto’s en ander materiaal. Zeker omdat 
ten opzichte van het oorspronkelijke plan de plaquette nu 90 graden gedraaid staat. 
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D e  e e r s t e  p r e d i k a n t e n  v a n  B a r e n d r e c h t  ( 2 )  
 

Simon Hoek 
 
DE VIERING VAN 500 JAAR REFORMATIE IN 2017 IS REDEN GEWEEST OM DE GESCHIEDENIS VAN DE 

REFORMATIE IN BARENDRECHT NOG EENS ONDER DE AANDACHT TE BRENGEN. ALS OUDERLING-
KERKRENTMEESTER VAN DE DORPSKERK BEN IK GEÏNTERESSEERD GERAAKT IN 'HET OUDSTE HUIS VAN 

BARENDRECHT’. REEDS EERDER HEBBEN ARCHIVARIS/KOSTER/ORGANIST WIJLEN CEES VAN DEN HOEK 

EN OUD-KERKRENTMEESTER WIM DE REGT DEZE GESCHIEDENIS NADER BESCHREVEN. AANGEZIEN 

ANNO 2018 VEEL INFORMATIE OVER HET PROTESTANTISME IN NEDERLAND DIGITAAL TOEGANKELIJK 

IS GEMAAKT, ZIJN EERDER GEBRUIKTE BRONNEN NU MEER IN DETAIL TE RAADPLEGEN. IK WIL ALS 

BELANGSTELLENDE LEEK (EN DUS NIET ALS HISTORICUS!) DIE GESCHIEDENIS VAN DE EERSTE 

PREDIKANTEN VAN BARENDRECHT OPNIEUW VERWOORDEN. DE ARTIKELEN ZULLEN, MET EEN 

COMPLETE BRONVERMELDING, LATER DIT JAAR WORDEN UITGEGEVEN IN EEN BOEKWERKJE WAARVAN 

DE OPBRENGST IS BESTEMD VOOR DE STICHTING VRIENDEN VAN DE DORPSKERK. DIT ARTIKEL IS HET 

TWEEDE IN EEN REEKS VAN VIJF. 
 

Johannes Gerhardi, een predikant van onbekende herkomst die illegaal vertrok 
 
Waar en wanneer dominee Johannes Gerhardi predikant is geworden en wat zijn eerste gemeente was, is tot 
op heden niet bekend. Het wordt niet vermeld in tot nu toe bekende bronnen. Vast staat evenwel dat hij al 
in 1575 predikant was. 
 
De naam van Johannes Gerhardi wordt in de acta van de classis Dordrecht 
voor het eerst genoemd in het verslag van de classicale vergadering van 3 mei 
1575 die werd gehouden in Geertruidenberg – dit in verband met de toelating 
tot het ambt van predikant van Richardus van Heukelom. (Hij was de tweede 
predikant in Stolwijk).  
 
In de acta van de classicale vergadering van 6 juni 1576 in Dordrecht wordt 
de naam van Johannes Gerhardi genoemd in verband met een delegatie die 
naar de Prins van Oranje wordt gestuurd.  
  
‘Deputatie naar de Prins inzake allerlei moeilijkheden aengaende alle die 
swarichheyt, soo van de kercke van der Gouw, den broeder van Westmaes 
ende Boscoop, beneffens de broederen in den ring van Strijen, om zijn Exc. 
aen te dienen, zijn tot uytrichtinge derselver van den classe vercoren Jacobus 
Michael ende Joannes Gerhardi, beyde onse broeders’. 
 
Uit de acta van de classicale vergadering van 27 april 1577 in Gouda blijkt dat Johannes Gerhardi een voor-
aanstaande rol vervulde in de nog jonge reformatorische kerk. Hij werd daar genoemd als de scriba van de 
classis Dordrecht.  
Overigens is vermeldenswaard dat het in deze classicale vergadering was dat Michael Egidii werd afgezet als 
predikant in Heerjansdam. De eerste en de tweede predikant van Barendrecht (Egidii en Gerhardi) moeten 
dus van elkaars bestaan hebben geweten.  
 
In de classicale vergadering van 4 maart 1578 in Dordrecht werd gesproken over het vertrek van Johannes 
Gerhardi naar een andere gemeente. Van welke gemeente hij afscheid nam, werd niet vermeld. De herkomst 
van deze predikant is daarom nog steeds niet vastgesteld. 
 
In de vergadering van de classis van 2 september 1578 wordt Johannes Gerhardi voor het eerst genoemd 
als zijnde predikant in Barendrecht. 
 
‘Aanklacht tegen Matthias Pietersz. Dickinus (tweede predikant van Ridderkerk van 1574 tot 1578) 
Angaende Matthias Peterss, dienar in Ridderkerck, hebben die broders Joannem Gerhardi, dienar in 
Barendrecht, ende twe uuth der kercken van Dordrechtt dartho committertt umme tho undersöcken die 
anclage, die se up den denar hebben, ende nah onderscheid van der gemeinthen sin afscheidt tho nemmen 
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ende darnae hem tho beforderenn nae Gertruedenberge van wegen der dorpenn, op die Brabandtsche cante 
gelegen, soo dar beqwamheidt is, ofte op andere vacerende plaitzen tho verhelpenn’. 
 
Het verslag van de classicale vergadering 27 januari 1579 in Dordrecht geeft aan dat er een loting wordt 
gehouden onder alle predikanten wie in de komende classicale vergaderingen een propositie (overdenking 
over een Bijbelgedeelte) moet houden. Alle predikanten werden bij hun standplaats benoemd. Bij de naam 
Gerhardi stond een bijzondere aantekening:  
‘Johannes Gerhardi in Barendrecht: Is verlaten in den classe van der Gow’. (Gouda) 
 
Uit het verslag van de vergadering van de Dordtse classis die een half jaar later werd gehouden (23 juni 
1579), blijkt dat dominee Gerhardi pas toen formeel verzocht naar Ouderkerk aan den IJssel te mogen 
vertrekken. Vanuit de classis werd de Barendrechtse situatie onderzocht door twee ouderlingen uit 
Dordrecht. Zoals uit latere verslagen blijkt, was toestemming niet vanzelfsprekend! 
 
‘Vertrek van Johannes Gerardi naar Ouderkerk a d IJssel 
Joannes Gerardi vraagt met attestatie van Barendrecht naar Ouderkerk a/d IJssel te mogen vertrekken. 
Twee ouderlingen van Dordrecht, Nicolaes van Try er en Cornells Fransen, zullen voor onderzoek 
hieromtrent naar Barendrecht gaan’. 
 
De acta van de classicale vergadering van 11 augustus 1579 geeft meer informatie over het ‘illegale’ vertrek 
van dominee Gerhardi naar Ouderkerk aan den IJssel en zijn schuldbekentenis voor de classis. 
 
‘Onwettig vertrek van Johannes Gerardi naar Ouderkerk a/d Ussel 
Johannes Gerardi is vermaand, omdat hij zonder toestemming van de classis of zijn gemeente is vertrokken 
naar Ouderkerk a/d Ussel. Hij moet zijn schuld bekennen voor de classis, te Barendrecht persoonlijk of 
door een ander in zijn bijzijn en voor de kerkenraad te Dordrecht. Hij blijft de classis onderworpen, die hem 
kan verplichten een gemeente in deze classis aan te nemen, hetgeen hem drie maanden tevoren zal worden 
medegedeeld. Hij moet 8 Kar.gld. betalen als vergoeding voor de classicale maaltijd, die bij hem had moeten 
gehouden zijn. Na dit alles zal men hem goede attestatie geven. In een toevoeging wordt vermeld, dat 
Johannes zijn schuld voor de classis heeft bekend.’ 
 
Ondertussen bleek dominee Gerhardi dus aan het werk te zijn gegaan in Ouderkerk aan den IJssel. Hij was 
in 1579 de eerste predikant na de Reformatie in die gemeente en hij is daar in 1586 overleden. (7) 
 

Het feit dat dominee Johannes Gerhardi ‘schuld heeft bekend voor 
de classis’, betekende niet dat daarmee de zaak was opgelost. Dat zal 
blijken in het volgende artikel in deze serie. Daarin komt de derde 
predikant van Barendrecht – dominee Lambertus Bracht – in beeld. 
Toen die predikant in Barendrecht was, kwam de ‘zaak Gerardi’ nog 
enkele malen aan de orde kwam in de Acta van de Dordtse classis. De 
kerk van Barendrecht en de classis Dordrecht nemen daarin genoegen 
met de excuses van dominee Gerhardi die Barendrecht plotseling de 
rug toekeerde. 
 

In de tijd dat dominee Gerhardi aan de kerk van Barendrecht was 
verbonden, werd in Dordrecht in juni 1578 een kerkelijke vergadering 
gehouden die van groot belang is geworden voor het Protestantisme in 
Nederland: de eerste Nationale Synode op Nederlands grondgebied. De 
allereerste Synode (1571) was namelijk gehouden in het Nederduitse 
Emden.  
 
De originele Acta van de Synode van Dordrecht zijn bewaard gebleven 
en thans ook digitaal toegankelijk. Het Kerkhistorisch Genootschap heeft 
veel informatie over deze Synode en het belang ervan voor de 
Protestantse Kerk in Nederland samengevat in een boek dat in 1978 is 
uitgegeven.  
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De aanhef van de acta van deze Synode luidt:  
 
‘Acta ofte handelinghe des Nationalen Synodi der Nederlandischen Duytschen ende Walschen Kercken, 
soo wel inlandischen als uutlandischen, begonnen te Dordrecht den 3en junii ende gheeyndicht den 18 des 
selfden maents in den jare 1578.’ 
 
Het voert in het kader van dit artikel te ver om in te gaan op alle onderwerpen die in deze Synode aan de 
orde waren. Maar zeker vermeldenswaard is het feit dat in deze kerkvergadering de zich ontwikkelende 
jonge reformatorische kerk haar definitieve kerkelijke structuur kreeg: de kerkelijke gemeenten in alle 
gewesten werden ingedeeld in classes. ’T eijlandt van Swijndrecht met sijnen dorpen’ werd definitief inge-
deeld in de classis Dordrecht.  
 
 
(Dit artikel is het tweede uit een serie van vijf, waarin de eerste predikanten worden beschreven.) 
 
 
 

 

D e  h i s t o r i e  v a n  B a r e n d r e c h t s e  f a m i l i e b e d r i j v e n  
Oudste verkeersschool van Barendrecht 

 
Wim de Regt en Roelof Roomer 
 
BARENDRECHT KENT TALRIJKE (FAMILIE)BEDRIJVEN MET EEN LANGE EN BOEIENDE GESCHIEDENIS. IN 

EERDERE UITGAVEN PUBLICEERDE HET CONTACTBLAD REEDS ARTIKELEN OVER DERGELIJKE 

ONDERNEMINGEN. DE SERIE WORDT VOORTGEZET MET HET VERHAAL OVER VERKEERSSCHOOL PIET 

DUBBELDAM. 
 
 

Bakkerszoon Piet Dubbeldam was altijd met auto’s bezig. 
 
Bakkerszoon Piet Dubbeldam (1937-2005) maakte aan het einde van de 
jaren 50 een keuze die bepalend was voor zijn verdere werkzame leven. Hij 
was de gedoodverfde opvolger in de brood- en banketbakkerij aan de Derde 
Barendrechtseweg 447 (naast de beschuitfabriek van Hooimeijer),  maar 
voelde er niets voor om het (familie)bedrijf te zijner tijd over te nemen.  
 
Joke Dubbeldam (75) uit Heerjansdam herinnert zich nog goed dat haar broer het bakkersbestaan helemaal 
niet zag zitten: ‘Piet was altijd met auto’s bezig. Auto’s waren zijn hobby. Het liefst wilde hij 
vrachtwagenchauffeur worden.’ 
 
Hun vader Arie Dubbeldam was de bakkerij in 1932/1933 begonnen, kort voor zijn huwelijk. Op een 
perceel grond bij de beschuitfabriek dat hij van zijn vader, een tuinder, had overgenomen, had hij een 
woonhuis gebouwd, met aan de achterkant een bakkerij en aan de straatzijde een winkel. Het was de 
veertiende (!) bakkerij in het toenmalige dorp.  
 
Daarmee was voor de tuinderszoon een droom werkelijkheid geworden. Hij had het vak geleerd bij een 
bakker in Berkel en Rodenrijs. Met vakdiploma’s terug in Barendrecht was hij eerst als ‘koude bakker’ 
begonnen. Dat was de aanduiding van een bakker die zijn brood en banket van een bakkerij betrok en 
vervolgens bij klanten bezorgde. Toen de geldmiddelen het na enige tijd mogelijk maakten, werd hij een 
‘warme bakker’.  
 
De broers Leo en Piet (beide overleden) en hun zus Joke werden al op jeugdige leeftijd ingeschakeld bij het 
werk in de bakkerij. Beurtelings bezorgden ze het brood dat hun vader had gebakken, op een fiets met een 
grote mand aan het stuur en hielpen ze in de bakkerij en in de winkel. ‘Bakkerij Dubbeldam’ was een 
familiecollectief. 
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Maar het liep uiteindelijk niet zoals de oprichter het in zijn hoofd had. Zoon Leo ging doorleren na de lagere 
school en werd klerk op een notariskantoor en zoon Piet moest er niet aan denken om de bakkerij voort te 
zetten. Een opvolger was er dus niet. Tot zijn vroegtijdige overlijden op 55-jarige leeftijd zette hun vader de 
bakkerij alleen voort. Een maand na zijn dood in de herfst van 1963 werd het bedrijf opgeheven. 
 
Joke Dubbeldam, die zelf meer dan veertig jaar bij bakkerij Pot in Barendrecht heeft gewerkt, herinnert zich 
dat haar broer Piet in 1958/1959 de ‘goodwill’ (zeg maar: de klanten) overnam van de autorijschool van 
Anton van Kessel, na die van Heysteck de tweede in het dorp.  
 
Autorijschool was overigens een groot woord. Zus Joke vertelt dat haar jongste broer ‘s morgens vroeg 
eerst in opdracht van het transportbedrijf Bram Prooi met een vrachtwagen melkbussen ging ophalen bij 
veeboeren in de Hoeksche Waard en die vervolgens afleverde bij de melkfabriek in Maasdam. Daarna begon 
hij aan de rijlessen. Zijn zus behoorde tot de eerste leerlingen die voor het autorijexamen slaagden. Zij was 
toen negentien jaar. 
 
 

Verhuizing 
 
Na zijn huwelijk in 1963 verhuisde Piet Dubbeldam de autorijschool naar de woning aan de Dorpsstraat 28 
(thans Dorpsstraat-Oost). Voor de deur stond de lesauto, een Simca 1000 van Franse makelij. Het was de 
privé-auto van de nieuwbakken rij-instructeur. De dubbele bediening van de pedalen ontbrak. Dat was ruim 
een halve eeuw geleden nog toegestaan. 
 ‘Mijn vader deed alles in z’n eentje’, vertelt zijn zoon en opvolger Arie Dubbeldam (52). ‘Hij gaf praktische 
rijlessen, maakte zijn leerlingen vertrouwd met verkeersborden en verkeersregels en hij hield de financiën 
en administratie bij.’ 
Veel belemmeringen voor een autorijschool waren er toen nog niet. Het kwam er min of meer op neer dat 
bij afwezigheid van voorschriften vrijwel iedereen rijlessen mocht geven. Hoeveel vaders hebben in die jaren 
op stille wegen hun zoons (en dochters) niet vertrouwd gemaakt met het besturen van een auto? 
 
 

Gunstig 
 
De economische omstandigheden in de tweede helft van de vorige eeuw waren ook gunstig voor een 
beginnende autorijschool. Concurrentie was er vrijwel nog niet en de zich bescheiden ontwikkelende 
motorisering zorgde voor een aantrekkelijke groei van het aantal leerlingen. Vrouwen die een rijbewijs 
wilden halen (het waren de jaren van de emancipatie), vormden een nieuwe en welkome groep klanten.  
Piet Dubbeldam profiteerde daar volop van. Hij schafte lesauto’s (met dubbele bediening!) aan en nam rij-
instructeurs in dienst. De vestiging in de Dorpsstraat voldeed op den duur niet meer en maakte verhuizing 
noodzakelijk. De Stationsweg werd in 1976 het nieuwe adres. 
De huidige eigenaar van ‘Verkeersschool Piet Dubbeldam’, Arie Dubbeldam dus, kwam in 1986 als 
instructeur bij zijn vader in dienst. ‘Dat was geen automatisme’, verzekert hij. ‘Ik had liever een jaar naar 
Australië gewild, maar daarvoor kreeg ik geen toestemming van m’n vader. Dus werd het de autorijschool.’  
 
 

Rallysport 
 
Vader Dubbeldam bleef tot enkele jaren voor zijn overlijden 
in 2005 verbonden aan wat inmiddels een familiebedrijf was 
geworden. Hij gaf toen nog af en toe rijlessen aan leerlingen 
die hij vanuit een vertrouwde relatie kende. De 
verkeersschool had hij al 2003/2004 op eigen initiatief aan 
zijn enige zoon toevertrouwd. Veel eerder was hij gestopt met 
zijn hobby die hij vele jaren met groot enthousiasme had 
beoefend: de rallysport. Stapels fotoboeken illustreren zijn 
veelvuldige deelnemingen aan bekende autorally's in Europa, 
dikwijls samen met zijn zoon. Kleurenfoto’s van een goed 
afgelopen crash ontbreken niet. (Zoon Arie doet inmiddels 
ook niet meer aan autosport; zijn hobby richt zich nu meer 
op Oldtimers – in de garage staan er twee te fonkelen!) 
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Tien jaar geleden verhuisde de verkeersschool voor de tweede keer in haar bestaan. Op het bedrijventerrein 
Vaanpark 4 verrees aan de Arnhemseweg een vestiging met alle vereiste faciliteiten: een efficiënt leslokaal, 
kantoor, garage en parkeerruimte voor lesauto’s (6), een vrachtauto, motoren (8) en bromfietsen. Voor zijn 
gezin (man, vrouw en twee kinderen) liet Arie Dubbeldam op dezelfde locatie een op een boerderij lijkende 
woning bouwen. 
 
 

Oudste 
 
Al geruime tijd is de Verkeersschool Piet Dubbeldam (negen instructeurs, de eigenaar meegerekend) de 
oudste in Barendrecht. Haar naam en reputatie zijn gevestigd. ‘Je moet voor rijlessen bij Arie zijn,’ echoot 
de mondreclame. Arie Dubbeldam is daar zichtbaar mee ingenomen.  
 
Zestig jaar na het begin herinnert bijna niets meer aan de oorspronkelijke autorijschool. De gemoedelijke 
sfeer van voorheen heeft plaats gemaakt voor een professionele aanpak. Dat is niet verwonderlijk. De 
omstandigheden zijn drastisch veranderd. Strenge voorschriften bewaken het vakmanschap van instructeurs 
en de kwaliteit van praktische en theoretische verkeerslessen; veiligheid heeft grote nadruk.  
 
‘Alle eisen zijn veel strenger geworden, met name voor beroepschauffeurs en bromfietsers. Vergelijkingen 
met vroeger gaan helemaal niet meer op’, stelt de huidige manager van de verkeersschool vast.  

 
Het oorspronkelijke eenmansbedrijf van Piet 
Dubbeldam heeft alle ontwikkelingen gevolgd en 
zich aan alle nieuwe regels aangepast. Maar een 
familiebedrijf is het wél gebleven. Of zijn thans 
dertienjarige zoon de opvolger wordt? Vader Arie 
breekt er zijn hoofd nog niet over. Voorlopig houdt 
hij zelf het stuur stevig in de hand. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Z o e k p l a a t j e  

 
Maaike Roomer-van Roosmalen 

 
Vorig zoekplaatje 
 
Volgens de heer J.N. Haanstra is het voorwerp uit Contactblad 152 
zelfgemaakt speelgoed. Hij schrijft ons: “Met het hamertje werden 
in de holte van de houten koker (dan nog groene) elzenpropjes 
gehamerd. Vervolgens zetten wij het hamergedeelte op de borst/ 
buik en schoven met grote kracht de steel in de houder. Zie daar: 
omze mitrailleur ‘avant la lettre’/proppenschieter.” 
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Nieuw zoekplaatje 
 
Het zoekplaatje in dit Contactblad is een “raadplaatje”. Het is een straat in Barendrecht, de drumband is 
onderweg , welke woning staat er links achter het rijtje huizen? Het is een foto uit het eind van de jaren ‘50 
van de vorige eeuw. Weet u waar dit is? 
 

 
 
 

W e e r  e e n  s u c c e s v o l l e  t a x a t i e m i d d a g  
 

Maaike Roomer-van Roosmalen 
 
Op dinsdag 22 mei 2018 hebben we weer een taxatiemiddag gehouden. De heer A. Bonsaksen, gecertificeerd 
registertaxateur van Vendu Notarishuis Rotterdam, was weer te gast. Het publiek kon van 14.00 uur tot 
16.30 uur terecht in het museum om kunstvoorwerpen, juwelen, zilver, schilderijen, porselein, Jugendstil, 
Art Deco, design en andere objecten kosteloos en vrijblijvend te laten taxeren. Een nauwkeurige vaststelling 
van de waarde was natuurlijk wel afhankelijk van de conditie waarin het aangeboden voorwerp verkeerde. 
Vanwege de grote belangstelling tijdens de taxaties vorig jaar kon iedere bezoeker nu maximaal drie 
voorwerpen laten taxeren en werd er op afspraak gewerkt. Indien gewenst was er ook een mogelijkheid om 
de aangeboden objecten later dit jaar door het Vendu Notarishuis te laten veilen.  

 
Op deze middag hebben ongeveer 65 bezoekers gebruik 
gemaakt van de expertise van de heer Bonsaksen waarbij 
meerdere bijzondere objecten werden aangeboden. Een 14-
karaats gouden broche met diamanten en een zakhorloge 
werden elk rond 1000 euro getaxeerd, een schilderij van 
Schelfhout werd ter veiling aangeboden en een gouden 
herenpolshorloge getaxeerd op enkele duizenden euro’s. 
Een zilveren theeset werd getaxeerd op rond de 500 euro 
en meteen ter veiling aangeboden. Een zilveren tafelklok 
uit het begin van de vorige eeuw kreeg de titel “een 
museumstuk” mee en zal ook geveild worden.  
 

Bijzonder was een derde gehalte zilveren vaas, een kunstwerkje uit de tijd van de “Jugendstil”, met een 
getaxeerde waarde van plus 1000 euro en een schilderij van de schilder Van Voorden, een havengezicht 
getaxeerd op 4000 euro. Verder werden er objecten aangeboden met een decoratieve waarde en een aantal 
objecten met een waarde variërend tussen de 50 en 600 Euro.  
 
Al met al een geslaagde dag die gezien de publieke belangstelling herhaald zal worden in het najaar van 2018. 
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H e t  b a k k e r s v a k  v a n  e e n  e e u w  g e l e d e n  
 

Astrid Potuijt 
 
IN 1889 BEGON MENEER VAN HEIJKOOP EEN BAKKERIJ OP HET DOORMANPLEIN IN BARENDRECHT. HIJ 

WAS NIET DE ENIGE. ER WAREN WEL TWAALF BAKKERIJEN IN DEZE BUURT. MAAR IN DIE TIJD KON DAT 

NAAST ELKAAR BESTAAN. ER WERDEN NAMELIJK OOK VEEL ZAKEN MET ROTTERDAM GEDAAN. IN 1940 

NAM DE ZOON HET OVER EN DAT WAS DE VADER VAN DICK MOOYAART. 
 
Dick Mooyaarts moeder overleed veel te vroeg op 43-jarige leeftijd. Zijn vader 
hertrouwde en mevrouw Mooyaart is recent 102 jaar geworden. “Het bakkersvak 
werd mij met de paplepel ingegeven”, vertelt Dick Mooyaart, die nu 85 jaar is. 
“Het was dan ook niet verwonderlijk dat ik de zaak overnam.” Het gezin woonde 
boven de bakkerij en toen Dick Mooyaart het overnam woonde hij eerst met zijn 
vrouw Jannie tegenover de winkel. Hij trouwde met haar in 1957. 
Drie jaar later verhuisde zijn vader en moeder naar de Singel en ging hij zelf met 
zijn gezin boven de bakkerij wonen. Jannie en Dick kregen twee zonen, Fop en 
Krijn. Krijn nam de bakkerij later weer over van Dick en in 2001 werd de zaak 
verkocht vanwege gezondheidsproblemen van Krijn. 
Dit is even kort de geschiedenis van bakkerij Mooyaart aan het Doormanplein. 
Dick Mooyaart praat nog graag over zijn werk en is er nog dagelijks mee bezig. 
Niet meer met brood bakken, maar wel met hoe het vak veranderd is. Hij is actief 
lid bij Historische Vereniging Barendrecht. In het museum is dan ook een 
bakkerijtje te vinden waar de meeste spullen vanuit bakkerij Mooyaart staan. 
De creatieve kant van het bakkersvak was Mooyaarts lievelingswerk 
Hij vertelt vol passie over de attributen die daar te zien zijn. Zo ligt er een 
beschuitmachientje dat zijn opa kreeg toen hij 25 jaar getrouwd was. Maar ook vertelt hij over de uitvinding 
van zijn oom om de krenten en rozijnen sneller te wassen en te ontdoen van steentjes en takjes en legt hij 
uit hoe de deegverdeelbak werkt. In de vitrines zijn speculaasvormen te zien, marsepeinen varkens en 
kunstgebitten (zoals die vroeger bij de bakkerij werden verkocht). Samen met zoon Krijn bekijkt hij de 
spullen, pakt het op, vertelt waar het voor gebruikt werd en gaat door naar het volgende attribuut. 
 
 

Tentoonstelling 
 
“Mijn plan is om eind van dit jaar, zo in november, een koek- en speculaasplanken tentoonstelling bij de 
historische vereniging te houden”, vertelt Mooyaart. “Ik heb zelf veel planken in mijn bezit en ook de familie 
heeft er nog een aantal.” Krijn legt uit hoe die planken gemaakt werden: “Het was vaak afvalhout waar een 
vorm uitgesneden werd. Hier werd veel tijd aan besteed. Het zijn dan ook kunstige vormen.” 
 
 

Marsepeinen figuren 
 
De creatieve kant van het bakkersvak was Mooyaarts lievelingswerk. Samen met vrouw Jannie besteedden 
ze altijd veel tijd aan de etalage. “We maakten eens een molen van brooddeeg die echt kon draaien. Ook 
waren we veel bezig met mooie marsepeinen figuren en speculaaspoppen. Het werd gewaardeerd door de 
klanten, maar al dat handwerk kostte eigenlijk veel te veel tijd”, zegt Dick Mooyaart. “Ze waren meer bakker 
dan ondernemer”, vult Krijn aan. 
Voor de geplande tentoonstelling is Mooyaart op zoek naar meer koek- en speculaasplanken. Hij heeft 
contact gehad met een museum in Zierikzee en is pas geleden met andere leden van de vereniging op bezoek 
geweest. Hij heeft al toestemming om een aantal planken te lenen. En de overige planken worden in A3 
formaat afgebeeld en opgehangen. “Het wordt een mooi overzicht van het handwerk uit die tijd”, zegt 
Mooyaart. 
 
In het bezit van koek- en speculaasplanken die tentoongesteld mogen worden?  
Neem dan contact op via www.historischbarendrecht.nl. 
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D e n  b u i t e n d i j k  i n  l a n g  v e r v l o g e n  j a r e n  
 
De Suffert (pseudoniem van Siem den Boer) 
Inleiding: Kees Brinkman 

 
HET IS BOEIEND OM TE CONSTATEREN DAT GESCHIEDENIS NOOIT AF 

IS. ZO ONTVING IK ONLANGS UIT EEN NALATENSCHAP EEN, VOOR MIJ 

ONBEKEND, GEDICHT GESCHREVEN DOOR ”DE SUFFERT”.  HET WAS 

HET PSEUDONIEM VAN SIEM DEN BOER, GEBOREN 25 OKTOBER 1895 

EN OVERLEDEN 4 OKTOBER 1989. HIJ WOONDE EERST IN OOST-
BARENDRECHT EN VANAF 6 OKTOBER 1924 IN HEERJANSDAM. VAN 

HEM ZIJN VIJF GEDICHTEN OPGENOMEN IN DE VOLKSDICHTBUNDEL 

OVER HEERJANSDAM EN KIJFHOEK, HUN INWONERS EN GEBEURTE-
NISSEN DIE ER PLAATS VONDEN. DE TITEL VAN DIE BUNDEL: VAN 

DEVELSLUIS TOT AAN DE DAM, IK HEB U LIEF MIJN HEERJANSDAM, 
UITGEGEVEN IN 2009.   
DE DICHTER SCHRIJFT OVER DE ACHTERZEEDIJK, TOEN BUITENDIJK 

GENOEMD, IN BARENDRECHT. 
  
 

Den buitendijk in lang vervlogen jaren 
 
Wie gezellig wilde wandelen in een mooi natuurgebied, 
stapte naar de Achterzeedijk toen nog tussen griend en riet. 
Ja daar kon men rustig wandelen met de kinderen en de vrouw 
want er reden nog geen auto’s dus dat bracht je niet in ’t nauw. 
 
Binnendijks de ijpenbomen als je daar bij smoorheet weer 
even op verhaal wou komen streek je in hun schaduw neer. 
Voor wie dan zijn oog liet dwalen op het mooie struikgewas 
kwam al gauw tot de ontdekking dat het een ware broedplaats was. 
 
Moedereenden met hun pijlen die men daar bij bosjes zag 
zwommen rustig in den boezem die tussen griend en dijkberm lag. 
Uitgerust en ook voldaan door wat daar was te ontdekken 
stapte men den dijk weer op om nog wat verder op te trekken. 
 
Dan zag men aan de buitenkant een groene vlakte golvend riet 
wat wel voor elke bries moest buigen maar breken deed het niet. 
Die buitenberm kwam onder water althans als het van vloeien was 
daar konden dan de kleintjes baden en waren die ook in hun sas. 
 
Van af den dijk zag men de schepen varen met bolle zeilen want de wind 
was toen de stuwkracht voor de schepen met zand geladen, steen of grind. 
Maar niet alleen voor wandelaars was daar toen te genieten 
voor kerels met een jachtgeweer was daar veel bout te schieten. 
Ook velen kwamen bij herhaling naar die tijsloot voor wat paling. 
 
De suffert. 
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H i s t o r i s c h e  V e r e n i g i n g  B a r e n d r e c h t  
D’Ouwe School, Dorpsstraat 150-150a, 2992 BE Barendrecht IBAN NL98 INGB 0002 5309 26 

 0180-618142 – info@historischbarendrecht.nl – www.historischbarendrecht.nl 
 

 
Algemene informatie: mw. J.W.M. Verboom 
 

Openingstijden  
Algemeen elke dinsdag van 11.00 tot 15.00 uur 
Archieven en Genealogie elke eerste zaterdag van de maand van 10.00 tot 13.00 uur; 

  elke dinsdag van 11.00 tot 15.00 uur op afspraak, mw. De Bruijn 
Expositieruimte alleen tijdens exposities/tentoonstellingen op zaterdag,  
 voor openingstijden zie onze website of via de media 
Voor scholen en groepen alleen op afspraak 
Gesloten: juli en augustus 
 
Bestuur 
Voorzitter mw. J.P. Schaap  
Secretaris mw. J.W.M. Verboom-van Geenen  
Penningmeester J.E.J. Blinde jr  
Leden mw. M.H. de Bruijn-Veenman  
 W. van Helden  
 J. Kooy  
 D. Mooyaart  
 

Ledenadministratie 
 mw. N. Verschoor  
 

Contactpersonen werkgroepen 
 

Archieven Oud Barendrecht en Genealogie 
 mw. M.H. de Bruijn-Veenman  
 mw. J.P. Schaap  
 

Barendrecht van vroeger op ansicht, foto en film 
Algemeen A.G. van de Garde  
Digitaal fototeam J. Verschoor  
 

Bibliotheek en Archief 
 C.W. Vermeer  
 

Bodemonderzoek 
Algemeen T.C. Blinde  
 

Beheer vondsten en documentatie 
vóór 1995:  mw. C.G. Ratsma-Stouten  
na 1995: L. Louwerse  
tegels: mw. L.M.M. Hagendijk  
 
Documentatie ontwikkeling Barendrecht 

 T.D. van Wijk  
 

Monumentenzorg 
 J. Kooy  
 

Nieuws- en Advertentieweekblad De Schakel 
 mw. R.A.C. Baank   
 

Tentoonstellingen 
 mw. J.W.M. Verboom-van Geenen  
 

Restauratie en onderhoud/voorwerpen 
 W.M. Groenenboom  
 

Website-beheer 
 P. Dreef  
 



 

 

 

 
Witter 

Elektrotechniek 

 
Koolmees 29 

2986 VB Ridderkerk 
 

Telefoon: 0180 - 423382 
Mobiel: 06 - 22395062 

 

 

 
 

 
Onderlangs 16 
2991 EM Barendrecht 
(0180) 69 00 50 

 

 



 

 

 
 
 
 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.historischbarendrecht.nl 

 

bezoek ons op  

http://www.historischbarendrecht.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC4Mnpov3WAhVRLVAKHdNAA9YQjRwIBw&url=https://tr.facebookbrand.com/&psig=AOvVaw1Y5HZUL-As2JVLFcfvTMCZ&ust=1508522553172277

